Wandelend de kerstnacht in

De Poldertuin, Samenvaartkerk en Pastorie worden dit jaar weer op kerstavond
omgetoverd tot een verlicht pad, zoekend naar het kind in de kribbe.

De kerstwandeling begint in de Poldertuin en zal eindigen in de kerk.... Zal het daar wel
eindigen?

Het beloofd een mooie wandeling te worden met levende dieren, wijzen, herders en
andere zoekenden. Wandel jij met ze mee? Of ga je met ze in gesprek? Je moet goed
opletten, want in het donker zie je minder en je wilt natuurlijk niets missen. Onderweg
kunnen jullie ook nog kleine opdrachten doen.

Ook dit jaar is er weer een “kraampje waar u nog wat leuke kerstitems kan kopen, de
opbrengst komt ten goede van ons sponsorkind Rose uit Oeganda. Entree van de
wandeltocht is gratis.

Ben je nieuwsgierig geef je dan op.

Voor wie: ledereen die met ons het begin van het kerstfeest wil beleven.
Plaats: Entree Poldertuin tegenover de Samenvaartkerk (Molenvaart 21)
Tijd: Aanvang gezinnen met kleine kinderen 18:00

Aanvang overige of gezinnen met oudere kinderen 18:45
Tijdsduur: Ongeveer 45 min.
Wat neem je mee: Zaklamp, paraplu, en een mobieltje.
Inschrijven: Verplicht, zo kunnen wij een starttijd geven.
En een goede verdeling maken zodat iedereen ook alles kan zien
zonder dat men lang moet wachten.

Dit kan bij: Monique Doppenberg email: mdoppenberg@live.com of bel
0646456014

Graag tot ziens,

Leiding kinderdienst Samenvaart.



mailto:mdoppenberg@live.com

